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WOORD VOORAF
Beste lezer

De zoektocht naar materiaal voor de kermistentoonstelling leverde weer heel wat 
fijne contacten op. 30 sterke vrouwen worden geportretteerd en van die 30 sterke 
vrouwen zochten we foto’s en biografische informatie. De gecontacteerde familie-
leden reageerden zonder uitzondering enthousiast over het initiatief. 

Voor enkelen zijn de  dames, die we onder de aandacht brengen, ook hun nog enige 
bestaande band  met ons Kalfort. Je voelt dan emotie, nostalgie en verbondenheid. 
Emotie om de personen die er niet meer zijn, maar wiens levensverhaal ons nog steeds 
kan raken. Nostalgie om de tijd waarin ze leefden, toen alles (alvast, dat denken we 
toch steevast) veel eenvoudiger was. Verbondenheid met het dorp Kalfort, door hun 
rol die ze hier hebben gespeeld en die we ons willen blijven herinneren.

En zo zijn de tentoonstellingen niet zomaar tentoonstellingen. Het worden plaatsen 
van herinnering en verbondenheid. 

Geregeld krijgen we vragen bij de fotogalerij in het dorpshuis. Daar hangen immers 
ook 30 gewone Kalfortenaren, die het leven van hun familie en dorp jaren geleden 
hebben bepaald. Vele huurders houden van die nostalgische kijk op het verleden en 
beseffen dat we met die foto’s de brug maken tussen heden en verleden. De foto’s 
staan inderdaad symbool voor het bouwen aan een gemeenschap en daar is het 
dorpshuis het ultieme voorbeeld van. Voor andere huurders kunnen de foto’s niet 
snel genoeg worden verwijderd en vervangen door “moderne” versiering. Zij voelen 
er niets bij. Maar eigenlijk denken wij dat ze zich vergissen. Dat die “oude” Kalfor-
tenaren vanop hun portret kijken naar 2023, met goedkeuring of misschien met een 
kritische blik,  doet ons beseffen dat we maar kleine stukjes zijn in de grote stroom 
van de tijd. Alles gaat immers voorbij. Wat vandaag wordt toegejuicht is morgen passé. 
Maar bouwen aan een lokale gemeenschap kan, mag en zal nooit worden beschouwd 
als een nutteloze bezigheid. Als we er zelf maar blijven in geloven!

En zo gaan we samen de zomer in...

De redactie.
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DORPSHUIS IN HET KORT
Dorpshuis Vrededaal vzw en zijn 
werkgroepen blijven actief en zorgen 
voor de nodige bedrijvigheid. Op de 
valreep van de vakantie een over-
zichtje.

Park populair
Op 4 juni vond ons jaarlijkse park 
populair plaats. Onze vrijwilligers 
hadden zich goed voorbereid. Er waren 
twee leuke muziekgroepjes. 50 Tinten 
Brijs en The Mighty Jay brachten de 
aanwezigen in de perfecte stemming. 
Helaas liet het publiek het afweten. Er 
waren veel te weinig mensen om er 
een waardig dorpsfeest van te maken. 
Al hoorden we wel vertellen dat zij die 
er waren een leuke namiddag hadden. 
Een te druk voorjaarsprogramma? Te 
weinig publiciteit? Sleet op de formule? 
Wie zal het zeggen. Evaluatie volgt.

Netwerkinfrastructuur
De netwerkinfrastructuur in ons 
dorpshuis werd enkele weken gele-
den volledig vervangen. Ze wordt nu 
verzorgd door de Bornemse firma 
Exabyte. Binnenkort zullen ook de pre-
sentatieschermen worden vervangen, 
zodat ze efficiënter en economischer 
kunnen worden aangestuurd en de 
decibelmeting kan worden getoond.

Van alles
Binnenkort wordt de ventilatie op-
nieuw op punt gesteld. In de zalen 
wordt airco geïnstalleerd. Dankzij onze 
vrijwilliger Willy Peeters kregen de 
houten deuren een schilderbeurt. De 
parket werd behandeld. De selectieve 
afvalophaling werd uitgebreid met een 
PMD-container.

Culinaire fietstocht - di. 27 juni
Na het succes van vorige jaren met een 
100-tal enthousiaste deelnemers heb-
ben we dit jaar drie nieuwe chefs bereid 
gevonden jullie culinair te verwen-
nen op onze 7de culinaire fietstocht. 
De fietstocht vindt plaats op dinsdag 
27 juni. Tijdens een tocht van 28 km 
zorgen chefs uit de regio voor aperitief, 
voorgerecht, hoofdgerecht en des-
sert. Vrij vertrek tussen 17u en 19u in 
Dorpshuis Vrededaal. Inschrijven kan 
tot 22 juni door een e-mail te sturen 
naar groepv@kalfort.be met daarin het 
aantal en de namen van de deelnemers 
en 60 euro over te schrijven per deel-
nemer op BE55 7360 1568 2944 met als 
mededeling ‘culinaire fietstocht’ en de 
namen van de deelnemers. 
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Kalfort kermis
We maken ons stilaan op voor het 
grootste feest van het jaar met een 
tof programma. Elke kermisdag ben 
je welkom in ons dorpshuis, met als 
uitschieters: vrijdag de dorpskwis, 
zaterdag Vurig Vrededaal, zondag 
Ommegangdag met Café Concordia-
vrienden en Calfort anno 1920, dinsdag 
Kalfort Local en zaterdag Ontbijt met 
een ster. We hopen jullie weer in grote 
getale te mogen ontvangen.

Afscheid van Emiel Moons
Op 15 april overleed Miel Moons, 
man van Annie Sleebus, en vrijwil-
liger van ons dorpshuis. Miel was een 
geëngageerd man die zich jarenlang 
heeft ingezet voor oudercomité, KWB, 
dorpshuis en de mensen rondom hem. 
Hij was ook bekend als de garde van de 
Maria-ommegang. Onze innige deel-
neming aan Annie, Jurgen, Yves en al 
zijn familieleden en vrienden.

Om onze uitbating te kunnen verzekeren, zoeken wij 
op dit ogenblik volgende profielen:
•	 medewerkers vergaderlokalen: in een wekelijkse beurtrol 

in orde zetten van de lokalen en drankvoorraad voor-
zien in deze lokalen

•	 zaalverantwoordelijke(n): in een beurtrol controleren 
van het dorpshuis voor en na activiteiten

•	 technische wacht: in een beurtrol paraat staan om 
technische problemen op te lossen tijdens een activiteit

We zorgen voor een toffe sfeer binnen een enthousiast 
en geëngageerd vrijwilligersteam.

Contacteer Luc Schokkaert (0499 20 78 38) of één van 
de bestuursleden, indien je graag bij het team wil horen.

O
PR

O
EP

VACATURES
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ZOMERUITSTAP FERM KALFORT
Het jaar 2023 is halfweg. We hebben 
genoten van de KIP-wandeling, de 
feestvergadering, een namiddag bin-
gospel, een kennismaking met Nek-
tari, de meibedevaart en als voorlopig 
laatste activiteit de reis naar Namen.

Op dinsdag 6 juni, een frisse zonnige 
morgen, was het verzamelen geblazen 
voor FERM-leden en sympathisanten 
op de parking van het Oud Kerkhof aan 
de Coolhemstraat. Reisdoel: Namen 
met zijn vele facetten. De bus bracht 
ons via Brussel en Leuven naar Namen. 
We moesten wel de dagelijkse kilo-
meters file trotseren om rond 9u45 in 
Namen te arriveren.

De ontbijttafel stond klaar in res-
taurant Les Tanneurs: croissant met 

koffie. Opgesplitst in twee groepen 
begonnen we aan de wandeling in de 
oude stad o.l.v. bekwame en sympa-
thieke gidsen. Namen met zijn 113.000 
inwoners is de hoofdstad van de pro-
vincie Namen en van het Waals gewest.  

Voor wie de stad lang niet meer be-
zocht heeft, is het bezoek een ware 
verrassing. De laatste jaren is er veel 
afgebroken en heropgebouwd, geres-
taureerd of heraangelegd. Ook tracht 
men de stad autoluw te maken.  Daar 
zijn ze reeds deels in geslaagd door 
ondergrondse parkings aan te leg-
gen en door een voetgangersbrug over 
de Maas te bouwen.  Haar naam is 
l’Enjambée, wat betekent: “Steek, de 
Maas te voet over!” (Jambes is het dorp 
aan de overkant van de Maas.)
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Dicht bij de oever van de Maas stonden 
we boven een ondergrondse parking 
met 650 plaatsen, op een groot plein 
waar grote manifestaties doorgaan.  
Daar hadden we een panoramisch zicht 
op de Citadel, in de 16de eeuw een 
verdedigingswerk, nu een toeristische 
trekpleister.  Bovenop schitterde de 
bronzen schildpad van de Antwerpe-
naar Jan Fabre.

Het imposante gebouw waar het Waals 
parlement zetelt, was in de 13de eeuw 
l’Hôpital de Notre Dame, waar reizi-
gers, armen en zieken werden ontvan-
gen, een gebouw in de typisch Waalse 
Mosan-stijl met zijn okerkleurige 
stenen. Ook de middeleeuwse vleeshal 
“Al Chair”, in dezelfde stijl, kreeg veel 
aandacht. Slagers, leerlooiers en vele 
andere ambachten waren toen midden 
in de stad gevestigd. Deze gebouwen 
zijn nu mooie hotels, restaurants of 
musea geworden.

Het 14de eeuwse  belfort werd in de 
16de eeuw twee verdiepingen verlaagd 

om het gewicht van de klokken te kun-
nen dragen.  Het archief van de stad is 
er nu in ondergebracht en in 1990 door 
de Unesco geklasseerd.  Namen telt 7 
geklasseerde monumenten, waaron-
der de barokke Saint-Loup-kerk van 
dezelfde architect als de Carolus-Bor-
romeuskerk in Antwerpen.

Na deze rijkgevulde voormiddag werd 
een drie-gangenmenu geserveerd in 
restaurant Les Tanneurs: quiche met 
gemarineerde zalm, varkenshaasje met 
ouderwetse mosterdsaus en garnituur, 
chocolademousse met vers rood fruit.  
Er werd getafeld, gedronken, verteld 
en gelachen!!!

Daarna deden we een boottocht op de 
Maas en om de dag af te sluiten, kregen 
we nog een uurtje vrij om een terrasje 
te doen.  Iedereen tevreden en op naar 
de volgende reis… Met dank aan allen 
die voor deze goede sfeer zorgden!

Nini

Ook voor het najaar staan boeiende activiteiten op de planning. 

Wo. 13 september	 Koken: tomaten in alle geuren en kleuren
Do. 14 september	 Fietsen
Do. 21 september	 Kleur en stijl
Zo. 1 oktober		  Openbedrijvendag
Do. 12 oktober		 Fietsen
Do. 19 oktober		 Keramiek 1
Di. 24 oktober		 Ontspannen en beter inslapen
Do. 26 oktober	 Keramiek 2 
Wo. 15 november	 Koken: feestelijke stoofpotjes
Do. 30 november	 Keramiek 3
Za. 9 december	 Eindejaarsfeest
Do. 14 december	 Keramiek 4
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Tijdens de projectweken “Met een 
boekje in een hoekje” is het weer 
heerlijk druk geweest in onze kleuter-
school De Regenboog. Lezen en voor-
lezen is heel belangrijk in de ontwik-
keling van het kind. Wij trachten als 
school doorheen het hele schooljaar, 
dag in dag uit, onze bijdrage te leve-
ren aan een goede taalontwikkeling 
en daarbij onze kleuters vanaf 2,5 jaar 
warm te maken voor boeken, luisteren 
naar verhalen, voorlezen en lezen. 

Zo heeft elke klas binnen dit project 
gewerkt rond één boek of soort van 
boeken. Van daaruit werden er ver-
schillende activiteiten uitgewerkt. Zo 
gingen verschillende klassen op bezoek 
in de bibliotheek van Puurs waar ze 
onthaald werden door een bibmede-
werker die hen de wondere wereld van 
de boeken in de bib hielp ontdekken 
en een verhaal voorlas. Onze aller-
kleinsten gingen op zoek naar de neus 

van clown Tito in binnenspeeltuin 
“Het circus” te Kontich. Onze vlinders 
(3-jarigen) vertrokken vanuit “Het 
grote sprookjesboek” of “Het grote 
kookboek” en gingen o.a. op restau-
rant bij Stepp en op sprookjestocht 
in Coolhembos waar ze bij uitbating 
Nektari langsgingen. De blauwe hom-
mels (tweede kleuterklas) gingen op 
zoektocht naar Rikki het konijn in onze 
mooie natuuromgeving. De paarse 
hommels bezochten de trollen in do-
mein De Schorre, vanuit het boek “Een 
koffertje vol dromen”. De derde kleu-
terklas volgde Diepzee dokter Diederik 
en reed met de trein naar zee waar ze 
o.a met de boot vaarde in Oostende. In 
de klas zelf ontdekten alle kleuters met 
veel plezier verder wat er allemaal te 
beleven valt, vertrekkend vanuit een 
boek. Zo leerden ze weer heel wat meer 
over de wereld rondom en ondertussen 
werd hun interesse in boeken en lezen 
gestimuleerd. 

MET EEN HOEKJE IN EEN BOEKJE
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Schoolfeest
Dit project eindigde in een apotheose 
en voorstelling van alle belevenissen in 
een muzisch nummer op het school-
feest dat, naar jaarlijkse gewoonte, sa-
men met lagere school Twinkelveld en 
het oudercomité werd georganiseerd.

De leerlingen van lagere school Twin-
kelveld haalden hun talenten en sociale 
vaardigheden boven om samen num-
mertjes in elkaar te steken, zelfs over 
klasgroepen heen. Zij zorgden zo voor 
een mooi programma op het vrij podi-
um doorheen het hele schoolfeest. 

De leden van het oudercomité zorgden 
in de verschillende werkgroepen voor 
een prachtige voorbereiding van een 
spetterend schoolfeest: technische 
ploeg, catering, drank, speelstraat, 
desserts, toog... Samen met helpende 
handen van heel wat ouders en andere 
vrijwilligers zorgden we op zaterdag 
3 juni, voor een superevenement, een 
heus feestplein en een volledig gratis 
speelstraat waar alle kinderen naar 
hartenlust konden spelen en genieten. 
In opvolging van het Omnisport-tor-
nooi werd er door Twinkelveld een 
Kubbtornooi georganiseerd voor de 
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leerlingen, op het grasplein achter 
de school. Zo kon elk talent aan bod 
komen.

Ouders, familie en sympathisanten 
konden ondertussen gezellig genieten 
van het spektakel bij een glaasje, een 
door ouders en grootouders zelf ge-
maakt prachtig dessertenbuffet en een 
grootse BBQ. Het werd weer een ge-
slaagd feest voor de kinderen, ouders, 
familie, leerkrachten en de Kalfortse 
gemeenschap, dankzij de vele vrijwilli-
gers, een hardwerkend oudercomité en 
beide schoolteams! 

Heel veel dank
•	 Aan allen die aanwezig waren en 

consumeerden.
•	 Voor het vele werk, de lekkere 

desserten, vervoer, ter beschikking 
stellen van materialen, de extra 
hulp!

•	 Aan onze sponsors voor de finan-
ciele en logistieke steun, voorzien 
van desserten en andere voedings-
waren, ter beschikking stellen van 
springkastelen... Het Lichterhof 

voor ter beschikking stellen van 
de infrastructuur om de groenten 
en aardappelen goed te verwerken. 
Firma Cooltrans voor de koelwa-
gen, Maniflex voor gebruik van 
de gekke fietsen, de bakkers voor 
dessert…

•	 Aan het oudercomité voor de 
schitterende voorbereidingen en 
het harde werk waardoor alles vlot 
verliep. Ook voor de medewerking 
een heel schooljaar lang.

•	 Aan de inwoners van Kalfort die 
onze scholen steeds steunen en 
ook telkens graag van de partij 
zijn.

•	 De gemeente Puurs voor het ter 
beschikking stellen van materia-
len.

•	 Aan het personeel van de beide 
schoolteams De Regenboog en 
Twinkelveld voor hun enthousiaste 
inzet en harde werk.
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Iedereen maakt zich klaar voor de 35ste Maria-ommegang  Enkele belangrijke 
zaken op een rijtje.

De ommegang vindt plaats op zondag 27 augustus om 11u.

Het historische gedeelte draait rond het Kalfortse onderwijs, met August 
Huygens, hoofdonderwijzer rond 1900 als centrale figuur.

De ommegang wordt opgesteld in het Fabiolapark en volgt dit parcours: 
Fabiolapark > Winkelveld > Coolhemveld > Coolhemstraat > Kalfortdorp.

Na de ommegang vindt er in de dorpshuistuin een apotheose plaats met 
de volgende dansgroepen: Incar, Nele Grembergen, Vredon Aalst, Soley Wil-

lebroek en twee Kalfortse groepen.

De pasbeurten vinden plaats in dorpshuis Vrededaal op donderdag 22 
juni (19u>20u30), zaterdag 19 augustus (11u>12u30), maandag 21 augustus 

(19u>20u30) en zaterdag 26 augustus (13u>15u).

In de namiddag vindt Calfort anno 1920 plaats. Onze dorpshuistuin is 
dan het dorpsplein van een volkskermis rond 1920 met circus, dans en zang.

De ommegang heeft uw financiële steun nodig. U kan beschermend of 
gewoon lid van de Maria-ommegang worden door respectievelijk de som van 

€ 150 of € 40 te storten op rekeningnummer BE54 7360 6938 7497 van Omme-
gangcomité Kalfort, Puurs-Sint-Amands.

OMMEGANGNIEUWS

Magazijn
Vorig jaar verliep onze gebruiksover-
eenkomst voor de opslag van onze 
wagens en zwaar materiaal. Hierdoor 
zitten we met een zéér groot probleem. 
Voorlopig is het materiaal opgeslagen 
in containers, maar dit is geen defi-
nitieve oplossing. Kan u ons helpen 
met de nodige opslagruimte voor onze 
historische wagens, platte wagens, 
werkmateriaal?

Neem contact met ons op als je kan hel-
pen: ommegang@kalfort.be

Kinderwagen
De familie Decat uit Bornem, kinde-
ren van Marcel Decat en Annie Coeck, 
schonken ons een prachtige kinder-
wagen, die ooit nog voor hen werd ge-
bruikt. Het is een pronkstuk, dat zeker 
in onze ommegang zal van pas komen!

Fotograaf
Onze huisfotograaf is dit jaar helaas 
verhinderd. Daarom zoeken we een 
fotograaf die bereid is de ommegang 
(en mogelijk ook de voorbereidingen) 
op de gevoelige plaats vast te leggen.
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De zomer is in ’t land! Ook voor ons 
Harmonieorkest Concordiavrienden 
betekent dat dat er even tijd is om wat 
uit te rusten – dat mag ook wel bij 
deze temperaturen – en terug te blik-
ken op onze muzikale hoogtepunten 
van de voorbije maanden. Verderop in 
dit artikeltje blikken we ook al even 
vooruit naar onze activiteiten van de 
komende maanden. Leest u mee? 

Een terugblik op ‘In Concert’ met Jan 
De Smet (De Nieuwe Snaar)
De kaartenverkoop voor Harmonieor-
kest Concordiavrienden In Concert met 
Jan De Smet was razendsnel gestart. 
Op dag één was al twee derde van de 
kaarten verkocht. Het was dan ook 
voor een uitverkochte zaal dat ons har-
monieorkest op 22 april zijn concert 

mocht spelen. Naast Jan De Smet (De 
Nieuwe Snaar) hadden we ook een ver-
rassingsact op de affiche gezet, in de 
persoon van accordeon-virtuoos Bram 
van Weverberg.

Ons orkest bracht knappe hedendaag-
se composities voor harmonieorkest, 
zoals ‘Overture to a New Age’ (Jan de 
Haan), ‘Colorado Rockies’ (Rossa-
no Galante) en ‘Sun Valley Flourish’ 
(Steven Reineke). We speelden ook 
nog de bekende melodietjes van de 
film ‘Grease’; in ‘Disney’s Fantillusi-
on’ werden in sneltempo de grootste 
hits uit tal van Disney-klassiekers aan 
elkaar geregen.

Samen met Bram verkenden we het 
brede scala aan accordeonmuziek: van 

NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN
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Argentijnse tango met ‘Guardia Nueva’ 
(Astor Piazzolla) tot Franse chansons 
in ‘Paris Montmartre’ (arr. Toshio 
Mashima). Ongelooflijk wat die man 
uit zo’n accordeon tovert. Een groot 
applaus was dan ook zijn deel.

In het tweede deel was het de beurt aan 
Jan De Smet. Hij nam het publiek op 
sleeptouw voor een tocht doorheen het 
oeuvre van De Nieuwe Snaar. ‘Calypso 
A’, ‘De schat van de farao’, ‘De foto-
grafie’, ‘Dynasty Rap’... passeerden 
de revue. Daarnaast bracht Jan ook 
evergreens als ‘Ik wil deze nacht in de 
straten verdwalen’ en ‘De lichtjes van 
de Schelde’.

Wij vonden de samenwerking met 
Bram en Jan zeer geslaagd en blikken 
dan ook met grote tevredenheid op dit 
concert terug.

… en op het aperitiefconcert van ons 
instaporkest Band For the Future
Ook ons instaporkest Band For the 
Future speelde een concert. Op zondag 
14 mei – Moederdag – brachten onze 

leerlingen hun jaarlijkse aperitiefcon-
cert. Hierop hadden ze zich gedurende 
een heel schooljaar voorbereid.

En wat een mooie reis was dat concert: 
onze BFF-muzikanten trakteerden 
het publiek op middeleeuwse, La-
tijns-Amerikaanse, ontspannende en 
spannende muziek.  Alles verliep vlot, 
de sound was mooi en elke muzikant 
gaf het beste van zichzelf. Wauw...

Na het aperitiefconcert volgde nog een 
lekkere barbecue. Het zonnetje was van 
de partij, het eten was lekker. Kortom: 
een geslaagde zondag om niet snel te 
vergeten!

Vooruitblik
Een eerste zomerse activiteit waar we 
alvast naar uitkijken, is ons kermis-
concert op zaterdag 26 augustus. We 
trakteren u op ontspannende muziek 
in het aangename kader van de park-
tuin van dorpshuis Vrededaal.

De dag erop, op zondag 27 augustus, 
stappen wij mee in de Maria-Om-
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megang. In dat verband geven we u 
graag een fijne anekdote mee die Jan 
De Smet ons vertelde. Gevraagd naar 
de oorsprong van zijn liefde voor 
muziek antwoordde Jan: “Ik heb dat 
van kindsbeen af al. Bij ons in ‘t dorp 
– in Duffel is dat – ging ieder jaar de 
processie uit. Ik herinner mij dat ik als 
klein manneke van een jaar of 3-4 oud 
al in de deuropening ging staan als ik 
de fanfaremuziek nog maar in de verte 
hoorde. Maar zo’n processie gaat ont-
zettend langzaam vooruit, dus ik stond 
dan altijd toch zeker een uur in de 
deuropening naar muziek te luisteren. 
Ik word daar door aangetrokken, da’s 
al heel mijn leven zo.” Wij proberen op 
27 augustus hetzelfde gevoel bij u los 
te maken!

Op de dag van de Maria-ommegang 
baten wij daarnaast dorpshuis Vrede-
daal uit, waar u de hele dag terecht kan 
voor een hapje, een drankje en anima-
tie.

Op vrijdag 1 september houden wij een 
infomoment en opendeurrepetitie in 
dorpshuis Vrededaal. Ook in het nieuwe 
schooljaar kan u immers bij ons terecht 
voor instrumentlessen volgens de Su-

zuki-methode, of om in ons instapor-
kest in groep te leren musiceren als 
alternatief voor de lessen samenspel 
uit de muziekacademie. We vertellen 
u graag alles over onze instrumenten, 
over het ontlenen ervan, en over onze 
werking op deze opendeurdag.

Noteer ook ons mosselfestijn alvast in 
uw agenda. Dat vindt plaats op zater-
dag 14 oktober en zondag 15 oktober in 
dorpshuis Vrededaal. Op zaterdag bent 
u welkom tussen 17u en 21u; op zondag 
tussen 11u30 en 15u. Op het menu staan 
uiteraard mosselen, maar ook stoof-
vlees. 

Een laatste activiteit die we graag al-
vast even onder de aandacht brengen, 
is ons najaarsconcert van 25 november. 
Dat vindt plaats in theaterzaal Kol-
lebloem van CC Binder te Puurs. We 
willen nog niet alles verklappen, maar 
kunnen wel al een tipje van de sluier 
oplichten: u zal sterren zien! Houd dit 
najaar onze website en sociale media in 
de gaten om meer te weten te komen.

Hopelijk mogen we u op een of meer 
van deze organisaties begroeten. Heel 
graag tot ziens!
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Voetbalclub Kon. Kalfort Daghet speelt 
nu al iets meer dan vijf maanden op de 
nieuwe voetbalsite in het sportpark De 
Schans. Spelers, supporters en bestuur 
zijn heel tevreden dat ze die kans ge-
kregen hebben van de gemeente. 

Nieuwe infrastructuur
Kalfort Daghet beschikt over een eigen 
cafetaria die ze gezellig heeft ingericht, 
grote kleedkamers en modern sanitair. 
De nieuwe voetbalsite heeft duidelijk 
een positieve aantrekkingskracht voor 
de club. De thuismatchen trekken meer 
volk aan. De spelers zijn heel tevre-
den met de beschikbare pleinen en 
kleedkamers. De aanwezigheden op de 
trainingen op dinsdag en donderdag 
zijn verhoogd omdat iedereen het leuk 

vindt. De kunstgrasvelden geven meer 
mogelijkheden voor voetbalplezier. 
Alle bezoekende ploegen hebben niets  
dan lof over de nieuwe voetbalsite.

De positieve invloed van de nieuwe site 
uit zich ook in het aantal spelers. Het 
bestuur heeft een bijkomende senior-
ploeg ingeschreven in de competitie 
2023-2024 omdat er een groep van 
+/- 20 nieuwe jonge spelers (waarvan 
velen met een band met Chiro Kalfort) 
zich al aangeboden hebben.

... voor iedereen
Kalfort Daghet wil een laagdrempe-
lige club blijven : iedereen krijgt de 
kans om te voetballen en het lidgeld 
wordt laag gehouden. Voor het nieuwe 

DAGHET BREIDT VERDER UIT
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seizoen bedraagt het jaarlijks lidgeld 
slechts 135 euro voor een senior en 100 
euro voor een jongere (<21 jaar).
Ook de verkoopprijzen van de dranken 
in de voetbalkantine zijn laag.

Groei van de club 
Op één jaar tijd is de voetbalfamilie van 
Kalfort Daghet fors uitgebreid.
Sinds einde 2022 maakt O.B.B. uit 
Breendonk ook deel uit van Kalfort 
Daghet. O.B.B. is vorig jaar opgericht en 
bestaat uit een grote groep jonge spe-
lers (velen van hen met een band met 
Chiro Breendonk) die gesteund wor-
den door enthousiaste Breendonkse 
supporters.  En in mei 2023 is er beslist 
om een bijkomende reservenploeg in 
de competitie in te schrijven.

In het nieuwe voetbalseizoen 2023-
2024 is de club met 5 ploegen actief :
•	 3 seniorploegen op zondag in de 

competitie van het Recreatief 

Voetbal bij Voetbal Vlaanderen 
(onderdeel van de Belgische voet-
balbond)

•	 1 seniorploeg O.B.B. op zaterdag-
namiddag in de recreatieve voet-
balcompetitie van KAVVV (Kon. 
Antwerpse Vereniging Van Vrien-
denclubs)

•	 1 veteranenploeg op vrijdagavond 
die enkel vriendschappelijke mat-
chen speelt

Nieuwe spelers 
Nieuwe spelers (vanaf 16 jaar) die 
willen voetballen voor hun plezier zijn 
welkom bij de club.  Best een seintje 
geven via mail naar voetbalkalfort-
daghet@gmail.com.

Trainingen 
De eerste training van het nieuwe 
seizoen zal doorgaan op donderdag 27 
juli om 19u30 onder leiding van het T1-
duo Serge Maes en Helmut De Graeve. 
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Daarna zal er iedere week op dinsdag-
avond en donderdagavond worden ge-
traind. Trainen is niet verplicht, maar 
wordt wel gestimuleerd.  Alle spelers 
moeten beseffen dat een fysieke pa-
raatheid noodzakelijk is om op vrijdag, 
zaterdag of zondag goed voetbal te 
kunnen brengen en om kwetsuren te 
vermijden.  Bovendien komt een beetje 
baltechniek bijschaven steeds van pas.

Tornooi augustus 2023  
Op vrijdagen 18 augustus en 25 augus-
tus (telkens vanaf 19u30) organiseert 
de club een 7x7 tornooi. Het is veld-
voetbal op een half plein (in de breedte 
dus) met ploegen van 7 spelers (incl. 
keeper). Stuur bij interesse gerust 
een mail naar voetbalkalfortdaghet@
gmail.com want de club is hiervoor nog 
op zoek naar twee ploegen.
 
Competitie 2023-2024  
De nieuwe voetbalcompetitie van het 
recreatieve voetbal begint op zondag  
3 september 2023.  

Na 40 jaar terug Decap Orgel in BAR 
TROPICAL tijdens Kalfortkermis
Voetbalclub Kon. Kalfort Daghet heeft 
café/feestzaal ’t Hof Van Vlaanderen 
in Kalfortdorp 70 afgehuurd voor de 
ganse kermisweek.  Bijzonder is dat 
de voetbalclub een Decap Orgel heeft 
gehuurd. Het is een vrij klein model, 
maar toch 4m lang, 2,5m hoog en 1m 
diep. Het is 40 jaar geleden dat er nog 
zo’n orgel in Kalfort stond. Met zijn 
kwitantieboekje toonde eigenaar Guy 
dat hij zowel in 1981, 1982 als in 1983 
ter gelegenheid van Kalfortkermis een 
Decap Orgel heeft geplaatst in de zaal 
van Café Rubens bij Godelieve Maes en 
Cyriel Vercauteren (nu Café ’t Fixke). 
Bij veel mensen zal zo’n Decap Orgel 
wel wat nostalgie opwekken.Op het or-
gel staan meer dan 500 liedjes waarvan 
veel ambiancemuziek. In de feestzaal, 
die zijn authentiek karakter heeft be-
waard, zal voldoende gelegenheid zijn 
om rustig naar de typische orgelmu-
ziek te kunnen luisteren. 
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HANGAAR66 is de stuurgroep van het 
bouwproject dat nieuwe lokalen voor 
Chiro Kalfort voorziet. De afgelopen 
maanden hebben HANGAAR66 en 
de chiroleiding niet stilgezeten. Het 
project begint nu echt wel vorm te 
krijgen. 

De plannen zijn klaar, de bouwaan-
vraag is enkele weken geleden inge-
diend en als alles volgens hun ambiti-
eus plan verloopt, begint men dit jaar 
nog aan de bouw zelf. Als men hierin 
slaagt, betekent dit dat we mosseltjes 
eten onder de nieuwe hangaar aan de 
nieuwe gebouwen tijdens de kermis 
van 2025.

Wat is het financieel plaatje?
Naar schatting hebben we 1,2 miljoen 
euro nodig om de bouw te bekostigen. 

Geen evidentie, daar is iedereen zich 
van bewust.
We startten niet op 0 euro. We hebben 
al wat geld in het laatje door:

•	 jullie veelvuldige bezoeken aan Mie 
Kalfut tijdens de voorbije kermis-
sen.

•	 projectsubsidies van de gemeente.
•	 onze KNALfortgroep: een groep 

van meer dan 210 vrijwilligers die 
gaan tappen op events/festivals. 
Goed voor 15.000 euro per jaar.

•	 bedrijven die ons dit jaar al meer 
dan 20.000 euro sponsoren.

•	 de verkoop van de huidige grond.
•	 verkoop lotenleningen tijdens Bar 

Hangaar: 118.000 euro.

Om maar te zeggen: we zijn niet slecht 
bezig!

HANGAAR66

Toekomstbeeld nieuwe lokalen.
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BAR HANGAAR

OP 16 APRIL WERDEN DE PLANNEN TIJDENS BAR HANGAAR AAN HET GROTE PUBLIEK 
VOORGESTELD. MET LIVE OPTREDENS VAN LIF, AMITY BOULEVARD EN DJ TSA WAS 
HET DAAR EEN GEZELLIGE BOEL. 

Maar dit is nog ruim onvoldoende om 
heel de bouw te kunnen zetten. Daar-
om hebben we jou nodig!

Hoe steunen?

•	 Bestel een portie HANGAAR66 
mosselen bij Mie Kalfut tijdens de 
kermisweek. Een deel van de prijs 
gaat volledig naar de bouw van de 
lokalen.

•	 Sluit je aan bij onze KNALfortgroep 
om af en toe mee te helpen op een 
event. 

•	 Een fiscale gift, waarvan je 45% 
terugkrijgt van de belastingen. 
Stort het bedrag op rekening-
nummer BE67 0000 1507 2887 
van Chirojeugd-Vlaanderen vzw, 
Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, met 
de vermelding “gift MJ0505 ”

•	 Lenen via lotenlening. Dit is een 
renteloze lening, wat wil zeggen 
dat je steeds je geld terug krijgt. Dit 
kan binnen 1, 2 of in het slechtste 
geval, binnen 20 jaar.

Meer info: www.hangaar66.be.
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TENTOONSTELLING STERKE VROUWEN
De meeste geschiedenissen zijn ge-
schiedenissen van belangrijke man-
nen. De verhalen worden bevolkt 
met mannelijke politici, edellieden, 
officieren, notabelen, geestelijken, 
hereboeren… De vrouw was lange tijd 
voorbestemd om haar rol op te nemen 
aan de haard, te zorgen voor het huis-
houden en de opvoeding van de kin-
deren. Zo werd ze veroordeeld tot een 
tweederangsrol in de geschiedenis, 
ook in die van een dorp als Kalfort. 
Het was voor vrouwen niet gemakke-
lijk om hun rol te spelen in de maat-
schappij en uit hun traditionele, door 
de man opgelegde, rol te treden. In 
de kermistentoonstelling (in de kerk 
van zondag 20 augustus t.e.m. zondag 
10 september) gaan we op zoek naar 
zulke vrouwen. 

Lange tijd was een religieuze roeping 
de uitweg naar een inzet in de maat-
schappij, als onderwijzeres, verpleeg-
ster of missiezuster. Lekenvrouwen 
konden een loopbaan in het onder-
wijs starten, al waren ze lange tijd in 
het katholieke onderwijs gedwongen 
ongehuwd te blijven of hun job op te 
geven wanneer ze huwden en kinderen 
kregen. 

Meerdere vrouwen werden zichtbaar 
in het dorp als cafébazin of winkelier-
ster. In vele gevallen stonden ze echter 
toch nog steeds naast hun man, die 
baas was in de zaak. Maar vrouwen 
verenigden zich ook – in Kalfort in de 
Boerinnengilde (KVLV / FERM) – en 
konden zo werken aan de vorming en 

de ontvoogding van de vrouw in hun 
eigen dorp.

In de tentoonstelling komen 30 
vrouwen aan bod. Dit is natuurlijk een 
persoonlijke keuze, in vele gevallen 
ingegeven door het feit dat we over be-
paalde vrouwen meer weten dan over 
anderen. De 30 sterke vrouwen, die aan 
bod komen, zijn gekozen als vertegen-
woordigers van de honderden Kalfort-
se vrouwen die nu en in het verleden 
verantwoordelijkheid en engagement 
opnamen en zo hebben geprobeerd de 
maatschappij beter te maken. Ontdek 
de volgende Kalfortenaren:

1.	 Marie en Helena Meersmans bij de 
zusters van Liefde in Gent

2.	 Marie en Louise Lemmens bij de 
zusters Ursulinen in Puurs

3.	 Kalfortse Ursulinen
4.	 Jeanne en Mathilde Nuten bij de zus-

ters van de Jacht in Heverlee
5.	 Emiel Pauwels, een zuster in het 

militair hospitaal
6.	 Maria Van Huyneghem, een leven als 

zuster in het onderwijs
7.	 Mariette Meylemans, een vrouw in 

het verzet
8.	 Judith Muyshondt, de kokkin van 

Kalfort
9.	 Juffrouw Marieke De Wachter, voor 

de ziel van het kind
10.	 Vizeke Mennes, vroedvrouw voor de 

Kalfortenaren
11.	 Celine Feremans, voorzitster van de 

Boerinnenbond
12.	 Felicite Borghmans, huishoudster 

van de pastoor
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13.	 Joanna Kerremans, stammoeder van 
de familie Moons

14.	 Lisa Cloostermans, kookmoeder van 
de chiro

15.	 Catoke Op ’t Roodt, immigrant
16.	 Louisa Meersmans, schoolhoofd
17.	 Louise Feremans, bedrijfsleidster
18.	 Maria Teck, onderwijzeres en paro-

chiaal medewerkster
19.	 Mie Mattee, cafébazin
20.	 Wis Tontjes, kruidenierster
21.	 Jeanne Saerens, kruidenierster
22.	 Maria Bellon, biechtmoeder van de 

Kleine Amer
23.	 Rosalie Cools, de vrouw naast de 

bakker
24.	 Paula Vancauwenbergh, vrouw van 

de slager
25.	 Celestine De Wachter, naaister
26.	 Maria Van Thienen, voor de mensen
27.	 Clementine Van Bogaert, voor gezin 

en harmonie
28.	 Louise en Celestine Van Damme, 

zussen-onderwijzeressen
29.	 Paula Meersmans van de Brug
30.	 Celine, Mathilleke en Jacqueline, een 

“zelfstandig” driegeslacht

Naast deze 30 portretten is er ook 
aandacht voor de geschiedenis van 
KVLV / FERM. Heb je nog interessante 
info (zowel bio als foto’s) van deze of 
andere vrouwen, dan zijn die zeker 
welkom op het redactieadres.

Een naailes van de boerinnengilde in 1929. Bovenste rij v.l.n.r. lesgeefster, Alphonsine Vanachter, 
Anna Pintens, Jeanne Moons, Gusta Claes, Celine Pauwels, Martha Marnef, Leopoldine Huyssens 
(Fraweel), Maria Van Segbroeck (echtg. Troch), Josephine Ilegems (echtg. Leon Cools), Jeanne De 
Prins, Jeanne Vanaudenrode, Mathilde Verbruggen (uit de Congo), Josephine Nuten en Mieke Lem-
mens, onderste rij v.l.n.r. Jeanne Maes, Clemence Marnef (van de Ges, later kloosterzuster), Jeannette 
Verheyden (groentenhandel, Jef Verhaes), Mieke De Brouwer (van de Kaja, later kloosterzuster), 
Mieke Pepermans (Mieke Fien) en Marie Cools. 
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Eén van de 30 portretten is gewijd aan 
Jeanne en Mathilde Nuten, zusters van 
de Jacht in Heverlee. We publiceren 
graag hun korte levensgeschiedenis.

Peer (Petrus Florentinus) Nuten 
(1854-1935), landbouwer in de Merle-
gathoeve (of naar hem ook Nutenhoeve 
genoemd) werd omringd door sterke 
vrouwen. Uit zijn eerste huwelijk 
met Joanna Adelia De Keersmaecker 
(1857-1891) uit Londerzeel had hij 
twee dochters, Jeanne en Mathilde, die 
intraden bij de zusters Missionarissen 
van het Onbevlekt Hart van Maria (de 
zusters van de Jacht) in Heverlee en 
naar de missies vertrokken.

VOORPUBLICATIE: ZUSSEN NUTEN

Jeanne (Joanna Maria Amanda) (foto 
boven) werd geboren in Kalfort op 
13 november 1887. Ze trad in bij de 
zusters in 1911 in Roeselare en nam de 
kloosternaam Marie-Véronique aan. Ze 
sprak haar geloften uit in 1912, waarna 
ze onmiddellijk naar de missiepost 
in Mulagumudu in India vertrok. Ze 
werkte daar in het weeshuis van de 
congregatie. In 1951 werd ze overge-
plaatst naar Palamcottah. Ze zou nooit 
meer terugkeren naar België, maar 
bleef in India waar ze op 18 september 
1955 overleed.

Haar zus Mathilde Nuten (foto op 
volgende bladzijde) werd geboren in 
Kalfort op 16 maart 1891. Haar moe-

Peer Nuten met zijn tweede vrouw Clothilde 
Cools.
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der overleed twee maanden na haar 
geboorte. Ook Mathilde trad in bij de 
zusters van de Jacht en werd geprofest 
als Marie-Marcienne op 7 september 
1922. Van 1923 tot 1973 was zij missio-
naris in Congo. Zij overleed in Heverlee 
op 9 mei 1981.

Ondertussen was Peer hertrouwd met 
Clothilde Cools. Met Clothilde kreeg 
hij een zoon Louis, die in de Eerste 
Wereldoorlog werd opgeroepen als 
soldaat bij het 5de linieregiment. Hij 
sneuvelde in Wijgmaal in 1914 aan het 
begin van oorlog. Zijn twee jaar jon-
gere broer Theophiel had meer geluk. 

Die maakte de oorlog mee als soldaat 
bij het 2de Regiment Artillerie, keerde 
terug en ontving na de oorlog omwille 
van zijn militaire verdiensten diverse 
onderscheidingen.

Al deze persoonlijke tegenspoed weer-
hield Peer er niet van, ongetwijfeld 
gesteund door zijn vrouw, een van de 
belangrijkste vlasboeren van Kalfort 
te worden. Jarenlang was hij lid van de 
Landcomice van Puurs. Hij verkreeg 
ettelijke landbouwonderscheidingen. 
Peer was ook één van de eerste be-
stuursleden van de Kalfortse Boeren-
gilde. De straat, waar hij woonde, werd 
in 1920 Louis Nutenstraat genoemd, 
naar zijn gesneuvelde zoon Louis.

Louis Nuten.
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UIT DE OUDE DOOS
Binnenkort is het Kalfort kermis. We sluiten weer aan bij een eeuwenlange tradi-
tie, die heel Kalfort en omliggende op de been brengt. Uit de fotocollectie van Jac-
queline Moons-Peeters diepten we een mooie foto op van de processie van enkele 
decennia geleden. Wanneer zetten de mannen hun klak af?
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FAMILIENIEUWS
MARCEL MAES, WEDUWNAAR VAN NINI VAN CAMPENHOUT
(° Kalfort, 9 juli 1934 - + Kalfort, 31 mei 2023)
Eenvoudig en sterk, trots op je werk.  
Gewoon, niet te veel speciaal.  
Genieten, een klak of een sandaal.  
Tot aan het pensioen werken volgens het seizoen.  
Toegewijd, volhardend, vrij.  
Elk jaar bloemkolen en prei.  
Later, kilometers op je fiets. Het deed je allemaal niets. 
Zelfstandig in huis.  
Voortdoen, zolang het gaat. Achteruitgaan maakte je kwaad.  
“We trekken onze plan”. Een pens of pannenkoek in de pan.  
En zat het weer niet mee, dan zat je thuis voor je TV.
Kalfort je thuis.  
Kalfort, vertrouwd terrein, waar dorpsgenoten vrienden zijn.  
We hoorden ook menig verhaal, ‘s zondags na de parochiezaal.  
‘t Hoekske was je hele leven. Je bent er tot je dood gebleven.

FREDDY VANDEVEN, ZOON VAN HUBERT VANDEVEN EN  
MARIA LADNAI
(° Puurs, 10 maart 1947 - + Kalfort, 12 mei 2023)
Beetje bij beetje moesten we je verlaten. We konden uiteindelijk 
niet meer met je praten. Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer.  
De man van vroeger was je niet meer. We zagen heel goed je stille 
verdriet, maar helpen konden we je niet.

YVONNE KERCKHOFFS, WEDUWE VAN JOS GEYSEMANS
(° Reet, 30 maart 1937 - + Reet, 2 mei 2023)
De dingen van het leven zijn licht of zwaar gegaan, als een prieel 
van bloemen, bedauwd met menige traan. Nu vouw ik mijn handen 
samen, voor immer vallen mijn ogen toe. Ze waren van ‘t harde 
strijden, van ‘t angstig wachten toch zo moe. Maar als ik ‘t leed van 
anderen vol liefde heb verstaan, dan mag ik vol verrukking in  
‘t eeuwig licht van God toegaan.
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LUDO SLACHMUYLDERS, ECHTGENOOT VAN MADELEINE 
WAUMAN
(° Puurs, 14 oktober 1946 - + Steendorp, 29 april 2023)
Vader sterven niet, ze glijden hooguit naar de overkant.  
Ze leven verder in wie blijft, in woorden en gedachten, in verhalen, 
gevoel en tederheid.  
Vaders sterven niet, ze blijven altijd in de buurt.  
Je ziet hen in de spiegel, in een stukje van jezelf. Je voelt hen in de 
pracht die het leven heet.  
Vaders sterven niet, ze worden bewaarders van de tijd.

PAUL SCHEERS
(° Puurs, 12 december 1937 - + Kalfort, 19 maart 2023)
Herinner mij, maar niet in sombere dagen, herinner mij in de stra-
lende zon, hoe ik was toen ik nog alles kon.

MAGDA TALBOOM, WEDUWE VAN LOUIS VAN DER LINDEN
(° Wintam, 28 juli 1943 - + Kalfort, 17 maart 2023)
Je was er steeds om ons te beschermen en om voor ons te zorgen. 
We gaan je hard missen en zullen je nooit vergeten.

EMIEL MOONS, ECHTGENOOT VAN ANNIE SLEEBUS
(° Puurs, 7 september 1942 - + Reet, 15 april 2023)
Je was een actieve man, met drie constanten in je activiteiten:
Je zorg om andere mensen. In de eerste plaats voor ons ma en voor 
je kinderen. Maar je was ook zorgzaam voor veel andere mensen. 
Dat kon gaan van een babbeltje wanneer je onderweg was tot de 
intensieve zorg voor buren die gezondheidsproblemen hadden.
Je zorg om je groentetuin. Die was heilig voor je. De aardappelen 
werden op op de millimeter geplant, de Kalfortse asperges konden 
meerdere keren per dag op je aandacht rekenen. 
Je zorg voor en je interesse in de natuur. Toen je wat jonger was, 
wist je in de buurt elke vogel broeden. Je vond het jammer toen je 
een aantal zomers geleden plots de wielewaal in het bos achter ons 
huis niet meer hoorde. 
Je was een gevoelig man, maar je toonde je gevoelens zelden 
rechtstreeks. Op dat vlak was je een man van weinig woorden. Dat 
veranderde toen je je diagnose kreeg. Bij elk bezoek sprak je je gro-
te liefde voor ieder van ons uit. Op andere vlakken was je geen man 
van weinig woorden. Je had meestal uitgesproken meningen en je 
discussieerde graag. 
Wij zijn je dankbaar, pa, voor alles wat je voor ons gedaan hebt.
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Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?
De lijst van de overlijdens is gebaseerd op informatie die ons werd meege-
deeld. Wenst u een overlijden te laten vermelden, dan kan u steeds contact 
opnemen. Ook foto’s van de overledenen worden graag en met veel respect 
bewaard. In tentoonstellingen brengen we hen opnieuw in herinnering.
Overleden Kalfortenaren worden ook vermeld op de website  
www.kalfort.be. Daar vindt u ook de overlijdens van vorige jaren.

Sinds vorig jaar brengen we ook in de jaarlijkse ommegang openlijk hulde 
aan de overledenen van het voorbije jaar. We zetten hun foto’s op een mooi 
versierde wagen en nodigen de nabestaanden - volledig vrijblijvend - uit 
om met een herinnering aan een overledene in de ommegang aanwezig te 
zijn.

Het dorpshuis draait maar dankzij de vele verenigingen 
bezoekers en gebruikers, maar ook uw financiële steun is 
meer dan nodig.

Elke euro helpt! Met 40 euro kunnen we één stoel afbe-
talen, met 75 euro één vierkante meter parket, met 100 
euro één tafel en met 250 euro één kubieke meter metsel-
werk. Met elke gegeven euro kunnen we een deeltje van 
ons dorpshuis terugbetalen! De Koning Boudewijn stichting 
verleent haar medewerking aan het project. 

Een bijdrage is hartelijk welkom op rekeningnummer
BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting
met vermelding ‘***128/2866/00066***’.O
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DE KALFORTSE KLOK30

KALFORTSE KALENDER
Zo. 25 juni		  Zomertocht WVK Puurs
			   Start: Dorpshuis Vrededaal
			   Afstanden: 6-10-15-20 km - Vertrek: vanaf 7u30 -15u
Di. 27 juni		  Culinaire fietstocht - Groep-V - Dorpshuis
Do. 22 juni		  19u-20u30 - Pasbeurt ommegang (Dorpshuis Vrededaal)
Za. 19 augustus		  11u-12u30 - Pasbeurt ommegang (Dorpshuis Vrededaal)
Zo. 20 augustus		 Tentoonstelling “Sterke Vrouwen. 30 portretten van
t.e.m. zo. 10 sept.	 Kalfortse dames”
Ma. 21 augustus 	 19u-20u30 - Pasbeurt ommegang (Dorpshuis Vrededaal)
Vr. 25 augustus		  19u - 35ste Maria-avond
Za. 26 augustus		 17u - Openingmis bedevaartweek met Illucia (Puurs)
Za. 26 augustus		 19u - Vurig Vrededaal (Dorpshuis)
			   20u – 21u - Harmonie Concordiavrienden
			   21u15 - 22u4 - The Lost Souls 
			   23u – 00u30 - Nog te bevestigen
			   Doorlopend: opstellling Vuurmeesters
Zo. 27 augustus 		 11u - Maria-ommegang
Zo. 27 augustus		  13u30 - Calfort anno 1920 (Dorpshuistuin)
Di. 29 augustus		  19u - Kalfort Local (Dorpshuistuin) 
			   20u30–21u30 -The New Collective
			   21u45 – 23u15 - Amity Boulevard
Za. 2 september		 9u - Ontbijt met een ster

Eucharistievieringen	 Zo. 27 augustus om 10u
Bedevaartweek		  Ma. 28 augustus om 19u
			   Di. 29 augustus om 19u
			   Wo. 30 augustus om 14u (SAMANA Kalfort)
			   Wo. 30 augustus om 19u
			   Do. 31 augustus om 14u (SAMANA Kalfort)
			   Do. 31 augustus om 19u
			   Vr. 1 september om 19u
			   Za. 2 september om 17u

Kalfort kermis		  Van vrijdag 25 augustus t.e.m. zondag 3 september
			   Het programma vindt u op www.kalfortkermis.be.



Het 127° Kalfortse Klokske verschijnt in september 2023. 
Artikels zijn welkom tot 8 september 2023 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een vrijwillige 
bijdrage storten op rekening BE04 7330 5164 2931 - KRED BE BB 
van vzw Dorpshuis Vrededaal, met vermelding Kalfortse Klok. 

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen ontvan-
gen, betalen een minimale bijdrage van 40,00 euro.

MET DE STEUN VAN...

Uw logo ook hier? 
Neem contact met 
ons via dorps-
huis@kalfort.be




